
Tantrix 
 
Wij gebruikten dit spel tijdens de werking met hoogbegaafde kinderen. 
 
We beoogden een lus te maken in de opgelegde kleur door het cijfer op de achterkant van 
de steen. 
 
Begeleiding toont dit met de eerste drie stenen. De vanzelfsprekende oplossing werd 
onthaald op kreten als “makkie”, “kleuterniveau” en “saai !!!”. 
 
Wij beloven dat dat snel zal veranderen.  
 
We spelen om beurt : na elke gemaakte lus komt er een steen meer in het spel en krijgt 
het volgende kind alle stenen.  
 
Bij de jongste groep (1ste, 2de en 3de leerjaar) wordt het lastiger bij negen à tien stenen; 
Als het kind dat aan de beurt is er niet uitkomt, mag heel het groepje (5 kinderen) 
meehelpen. Dan loopt het weer van een leien dakje. 
 
Bij het belsignaal heeft iedereen spijt dat het al gedaan is ! 
 
Bij de oudste groep (4de, 5de en 6de leerjaar) volgen we hetzelfde stramien. Ook hier eerst 
wat weerstand (simpel, pffft hiervoor moet ik niet eens nadenken....) tot we zo rond de 15 
stenen zitten, dan wordt het lastiger en begint iedereen spontaan mee te denken en te 
zoeken.  
 
Als het uur om is ook hier spijt dat het al gedaan is, en de expliciete vraag om nog met dit 
spel te mogen werken. 
 
De kinderen waren enthousiast, werkten samen , en vonden het behoorlijk intrigerend. 
Bij de oudsten werd er gevraagd om in de handleiding te kijken om uit te pluizen welke 
andere spelmanieren er nog mogelijk zijn. 
 
Dit spel viel zeer goed in de smaak! 


